
 

Ik kan nog steeds niet vliegen, Anna Woltz  
Activiteit naast boekpromotie 

 

Groep: 7 en 8 

Doel: Aan de hand van verschillende vragen rondom WOII en 75 jaar bevrijding, ontdekken de 

kinderen welk boek in deze promotie centraal staat. 

Toelichting activiteit: Deze activiteit geldt als introductie op de promotie van het boek ‘Ik kan nog 

steeds niet vliegen’ van auteur Anna Woltz. Dit boek vertelt over Ida en Luuk, twee jonge tieners die 

in de maanden na de bevrijding in WOII naar Denemarken gaan om aan te sterken.  

Bron: website Anna Woltz  en haar boek ‘Ik kan nog steeds niet vliegen’. 

Uitleg: 

- Print onderstaande foto en vragen dubbelzijdig op A3 formaat 

- Knip de vraagkolommen uit 

- Plak of zet de vragen met een magneet vast, op zo’n manier dat alle kinderen er goed zicht 

op hebben (bijvoorbeeld op het digiboard) 

1. Laat de kinderen als introductie op het boek, de vragen beantwoorden. Bij elke goed 

antwoord, draai je de vraag om zodat er een deel van de foto zichtbaar wordt. 

2. Wanneer niet alle vragen goed zijn beantwoord, bespreek je samen de vraag en geef je het 

goede antwoord. Net zolang tot de hele foto zichtbaar is. 

3. Met de vragen en antwoorden in hun achterhoofd, vraag je de kinderen wat zij denken te 

zien op de foto. Vertel hierop kort het verhaal achter de foto: 

Na 5 jaren WOII met een hongerwinter als besluit, werd Nederland op 5 mei 1945 helemaal 

bevrijd. Voor veel te veel mensen kwam deze datum verdrietig genoeg te laat. Maar gelukkig 

voor sommige nog net op tijd en voor anderen was de oorlog eindelijk over. Hier hebben alle 

kinderen op de basisschool over geleerd en misschien zie je direct foto’s en plaatjes van WOII 

voor je uit informatieve boeken, films of in je fantasie uit verhalen die je hebt gelezen. 

 

Deze foto is van een jongetje die net als heel veel Nederlandse kinderen in de maanden na 

de bevrijding, naar het buitenland werden gestuurd om aan te sterken. Want al was 

Nederland dan bevrijd, de ellende was natuurlijk niet zomaar opgeruimd en vergeten. De 

harde werkelijkheid van alles wat met oorlog te maken heeft, was van alle mensen af te 

lezen.  

 

Anna Woltz, een kinderboekenschrijfster die jullie misschien allemaal kennen (‘Gips’, ‘Alaska’ 

of het kinderboekenweekgeschenk van 2019 ‘Haaientanden’) is opgegroeid met de verhalen 

van haar vader over WOII en zijn ervaringen als klein jongetje die net als het jongetje op de 

foto na de bevrijding naar het buitenland werd gestuurd. Moet je je eens voorstellen, drie 

maanden lang naar een land waarvan je de taal niet spreekt en waar je helemaal in je eentje 

bij een vreemde familie gaat logeren. Hoe zal dat zijn?  

 

 

 



 

 

 

Het boek ‘Ik kan nog steeds niet vliegen’ neemt je mee naar deze verwarrende tijd, want leuk 

maar ook verdrietig. Je maakt kennis met Luuk en Ida, die elkaar nog helemaal niet kennen 

maar toch samen op reis gaan.  

 

Veel leesplezier! 

 

Namens alle leesconsulenten              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bron afbeelding: https://laatstestem.wordpress.com/portfolio/bleekneusjes/ 

https://laatstestem.wordpress.com/portfolio/bleekneusjes/


 
 
 
 
 
‘Ze heeft maar één oog 
dat beweegt. Haar 
andere oog is dof en 
staart recht naar voren. 
Het is gemaakt van 
glas.’ 
 
 
Deze krijgen jullie cadeau. 
Draai maar om! 

 
 
 

 
 
 
 
 
‘Dus om er te komen, 
moeten we straks door 
Moffenland rijden. Stel 
je voor. Morgen rijden 
we de hele dag tussen 
de nazi’s. Dat is toch 
griezelig?’ 
 
Wie zou dit gezegd kunnen 
hebben? 
 

a) Willem van Oranje 
b) Napoleon Bonaparte 
c) Een verzetsstrijder in 

WOII 

 
 
 
 
 
‘Mijn broers mogen 
altijd in bomen 
klimmen. Ze blazen 
putdeksels op en 
houden wedstrijden 
met zeepkisten. En dan 
zit ik binnen hun 
sokken te stoppen. Of 
ik moet op mijn zusje 
passen of bietjes 
raspen…’ 
Is dit een jongen of een meisje 
aan het woord? Waarom denk 
je dat? En rond welk jaar 
speelt dit zich af denk je? 

a) 1045 
b) 1945 
c) 2045 

 
 
 
 
Wat herdenken wij op 5 
mei 2020 in Nederland? 
 
 

a) 75 jaar vrijheid 
b) 750 jaar vrijheid 
c) 7,5 jaar vrijheid 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
Zijn hele hebben en 
houwen staat erop: 
naam, adres, 
geboortedatum’.  
En dan ook nog 
‘bestemming’. 
Zou dat de plaats zijn 
waar hij naartoe gaat. 
 
Deze krijgen jullie cadeau. 
Draai maar om! 

 
 
 

 
 

 
 

Op welke plek in 
Nederland herdenken 
ZKH Willem Alexander 
en HKH Maxima ieder 

jaar op 4 mei alle 
Nederlandse 

oorlogsslachtoffers in 
WOII en oorlogs- en 

vredesmissies nadien? 
 
 
 

 


