
 

 

Over de inhoud:  

Ate heeft online een allerbeste vriend: Baptiste. Op een dag 

neemt Ate stiekem vanuit Nederland de trein naar Brussel om 

zijn vriend een oude telefoon te brengen. Daar ontdekt hij dat 

Baptiste niet is wie hij zei dat hij was. En dankzij zijn ‘vriend’ zijn 

Brusselse criminelen naar Ate op zoek. Hij moet zo snel 

mogelijk weg zien te komen uit Brussel, maar dat blijkt nog niet 

mee te vallen. 

 

Recensie: 

Het boek leest van het begin af aan als een trein. Maar vanaf 

het moment dat Ate aankomt in Brussel, neemt het verhaal je 

werkelijk mee op een wilde vlucht, waarbij continu onduidelijk is wie er nu te vertrouwen is 

en wie niet. Het is af en toe moeilijk te geloven hoe naïef Ate is, maar door de snel 

opeenvolgende gebeurtenissen heb je nauwelijks tijd om daar over na te denken. Ook de 

humoristische vertelwijze van Tjibbe Veldkamp zorgt ervoor dat het verhaal lekker wegleest. 

Het verhaal zal lezers bewust maken van de gevaren van internet en valse vrienden, zonder 

dat dit er al te dik bovenop ligt. En er zitten meer interessante aspecten in het verhaal, zoals 

het bestaan van die criminele activiteiten, afpersingen en de problemen van illegale 

vluchtelingen. Ook het feit dat het boek zich afspeelt in Brussel, met een hoop Vlaamse en 

Franse woorden en uitspraken, geeft het boek een extra onbekende en daardoor 

spannende setting. Maar bovenal is dit een heel fijn, wervelend en spannend leesboek, vol 

onverwachte en originele wendingen! 

Vragen 
De vragen bij het boek zorgen ervoor dat je het boek stukje bij beetje kunt 
lezen. Het is leuke én leerzame manier om na te denken over de 
onderwerpen uit het verhaal.  
De vragen zijn in volgorde van de hoofdstukken van het boek.                        

De antwoorden zijn in een apart bestand te vinden  

Lessuggestie Katvis – Tjibbe Veldkamp 


